
The soulkeeper
The soulkeeper.

Vervolgt heb ik je
Weggegeven aan ieder
Om je klein te maken.
In mijn lijf heb ik je
Vermoord op duizend manieren.

Mijn geliefden in deze wereld
en een ieder om mij,
heb ik gevraagd mij te hoeden.
Ik heb Je zelf niet gehoed.

Een herder gespeeld
om een plek te vinden.
Het kostbaarste in mij
ontkennende?
Maar Jij bent altijd
aanwezig geweest in alles,
deze zielemoord gedragen.

Ik ben de goede herder
Zacht echoot dit door mij.
En ja Jij bent het.

Waarom vervolgt Gij mij?
Ik ben schuldig met Paulus.

Door Mij te vervolgen
buiten jou heb Ik je geleerd
Mij te kennen in jou.
Nu begrijp je:
IK BEN DE GOEDE HERDER
En zul jij bij Mij zijn.
Dit is liefde bedrijven…
Mijn naam is liefde……
Dit is wie en wat je gedragen heeft.
Dit is de deur van de lange weg terug.
Nu ben ook jij een goede herder
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en ken je je plaats.
Neem je daarvoor je verantwoordelijkheid?
Ik nodig je uit binnen te treden
in Deze Schaapskooi.
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Net een liedje gedownload van Cool and the Gang.
“Get down on it, Get down on it, what you gonna do,
Get your back off the wall, if you really wannit. How you gonna do it when you really don?t wanna
dance?you show it as you move around the floor”.


