Twee uur

Het is net voor twee uur,

de middag is geweest,

Nog maar net heb ik je begraven,
nog een korte dag rest mij.

Mijn vader, mijn zelf,
wat een kostbaar geschenk,
Je weer te mogen ontvangen,

terug en welkom bij mij.

Bij alles ontvallen, groei,
Groei tot meer volheid terug,
Tot en met die laatste stap,
Terug ?in de nacht die dag is.
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