
Vergeef
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Zij weten niet, Wat ze doen.
Zij kennen niet, Wat ze stuurt.
Zij doen, Wat hen is aangedaan.
Zij weten niet, Dat ze dat doen.
Dit weten zij niet.
Vergeten uit pijn, Groter dan hen.
Vergeef hen, Voor wat hen
is aangedaan.
Vergeef hen,Voor wat zij
een ander doen.
Vergeef mij,Voor wat mij
is aangedaan.
Vergeef mij, Voor wat ik
een ander doe.
Vergeef mij, Mijzelf daarom.
Vergeef anderen daarom?.
Zij weten niet.

Gezegend zijn zij,
die niet weten
en toch doen.
De schellen zullen
van de ogen vallen.
Zij zullen weten
en ook doen.
Als de dag aanbreekt en
De Nacht verbleekt.
Zullen zij staan in
Dit innerlijk licht,
Bij het zien zullen
zij dat weten,
en de zon zal nooit
meer ondergaan.
Vergeef hen om
wie zij kunnen zijn.
Vergeef je aan
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wie je kunt zijn (Dissociatie)


