Verlangen

In mij is verlangen,
als golf uit die zee,

als ritsel tussen bomen,

Mijzelf als druppel,
of wolk oplossen,

terug naar jullie.

Terug van toen,
terug van daar,

weg van hier.

Hoe hier
naar daar

en eer terug.

In mij is verlangen,
als luister licht,

als vroeger eer.

Verlangen terug,
borrel bodemloos

licht verlangen.

Hoe hunker hier,
als dakloos daar,

als vroeger veer?

Hoe hollend hier,
Hoe hier hier?
Hoe hier?

Hier!
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