Verlaten

Verlaten worden is als dood gaan;
lets in je is niet meer verbonden,
een kijk op de wereld is niet meer.
Het is makkelijker iemand te verlaten
dan, om zelf weer te worden verlaten.
Het is alleen angst om gekend te worden,
Gekend, in die diep verlangenspijn.
Anderen hebben mij verlaten en ik?
Ik verlaat anderen als antwoord.
JIJ, jij hebt mij nooit verlaten,
maar ik JOU wel vele malen.

Ik zie dit al wel,
maar ben met stomheid ingeslagen,
mijn angst groter nog dan verlangen.
Immers, ook Jl) zou me verlaten,
als je me echt kende,
of juist toch niet?
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