in stilte ben ik geboren.

Daar zul je me vinden!
Zoek me daar

zoek me in hartes rust.
tassen de slagen in

tussen alle ademhalingen,|
daar in het niets..,

Verlies je in mij,

wordt tot niets.

dan zul je zijn

niet wie je denkt,

maar wie je bent.


https://www.jung-coach.com/verliesje/

