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In deze wereld ben ik verloren
Hier heb ik niets van waarde
Alleen jij bent er voor mij.

Hier ben ik zwerver zonder huis,
Daar een keizer met paleis.
Alleen jouw hart is een plek
Een plek die me lokt hierheen.
Alleen jouw liefde houdt mij hier
Opdat daar maar hier mag komen
De droom in het leven hier.
Die droom van eens en weleer,
Van groene weiden en
Slaperige zonnige middagen.
In jouw armen komt alles terug.
Van gouden gelofde en
Vergeten schoonheid.
Daaraan trouw te zijn,
Zonder enig moeite.
Te verzinken samen
Steeds verder in liefde.
Kijk niet weerom!!
En laat fier vieren.
Verloren en gewonnen.
Gewonnen geef ik mij,
Reddeloos verloren….
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