Voorouders

Mijn vader en moeder,
zussen en broeders,
daarmee ook al die,
grootouders en meer,
allen wonen bij mij,

als geheel of deel.

Eer Uw vader en moeder,
is daarmee ere dat al,
wat Jij hebt afgestaan,
om mij te laten passen,

met een vervreemde wereld.

Terug naar die oude waarden,
omdat ze een pad betekenen,
een pad van terug keer
naar hoe eens ooit was,

een oud nieuw paradijs.

naar Confucius en Jung


https://www.jung-coach.com/voorouders/

