
vrijheid
Vrijheid.

Vrijheid najagen
is geen vrijheid
en zal het nooit
en nimmer geven.

Iets te willen,
is het verliezen,
iets te begrijpen,
is dat verliezen.

Dat wat je vind
gewoon weer terug,
terug in de stroom,
terug te geven.

Vrijheid is niet,
ont-onvrij of ont-vast,
het is ertussen,
er midden in,
flexibel waaiend,
niet ver-waaiend,
met elke wind,
met elke storm,
altijd hier,
altijd nu.
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