Vrouw,

Dat lichtend hart

is het kostbaarste

in deze wereld.

Daar niet te luisteren,
is verloren hier.

Je te laten leiden
door haar alleen.

Dat is gelukkig zijn,
dan lukt iets van
gener zijde..

Dat is gelukkig zijn.

Je ongeluk

het omgekeerde,

juist dat afgekeerde.
De weg van het hart

is geen zware weg,
juist dat andere,

dat alleen in gedachte,
dat nooit immer meer,
bodemloos ploeteren,
tegen dat wat kan zijn.

Je vraagt mij
wat te doen?
Luister zelf
naar haar,

mn kostbaarste,
dan wordt vol,
vervult,

geluk.
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