Vuurvlieg

Als nachtvlinder heb ik

om mijn kaars gevlogen,
meerdere malen aangebrand.
Keer op keer terug

van vreemde vlammen,
daarom altijd donker.

Ben ik een nachtvlinder
op zoek naar kaarslicht?
Nu de dageraad licht,

wordt het makkelijker.

Ik heb mij in eigen vlam
gestort en ben verrast,
Het vuur is binnen

en brand in mij.

Het is niet gemakkelijk
Voor een vuurvlieg
Zichzelf te kennen,
buitenlicht blijft trekken,
geef een spiegel,
overdag de mot,
s?nachts het licht.

Het vuur is binnen
en smeult mij op.
overdag de mot,
s?nachts het licht.
Wanneer nacht dag

en dag nacht is.
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