
waar ben je
Waar ben je?

Oh God kom me halen.
Er is niets wat me bind.
Waarom heb je me verkaten?
In het diepste niets,
alles is weg en ingestort.
Kom me halen,
ik weet niet meer.
Kom me halen
uit mijn put,
Ben ik dan niet
geschikt te leven?
eenzaam en verlaten.
wil vluchten niets,
alles is beter dan hier.
waar ben je?
waar ben je?
In het uur van mijn nood,
In het uur van mijn dood.
Ik stort in het niets.
Vang mij op in de diepte
Ergens zal je zijn.
Waar ben je?
Dood eng in de stilte.
Daar durf ik te zijn.
Daar waar niets is.
Daar ben jij.
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