
Waar is de liefde
Waar is de liefde?

Waar is jouw liefde?
Waar ben je zelf?
Waar is jouw liefde?
Waar is liefde voor jou?
Waar liefheb je jezelf?
Als jij het niet doet.
Als jij jezelf niet gunt.
Als jij jezelf niet wilt.
Als jij jezelf niet?..

Wie dan wel?
Alles komt, niets komt aan.
Liefde gegeven verspilt door jou.
Liefde is overal, weet je wel?
Wil je wel weten waar?
Vooral niet in jou, om jou.
Niet om jezelf, daar is zij niet.
Zij is er wel maar jij wilt niet.

Juist in jou is veel?..
Juist voor jou die afwijst?.
Juist voor jou die smacht?
Juist voor jou die geeft?..
Juist jij die niet ontvangt.
JIJ bent liefde zelf toch!!!!
Je bent ook haar zelf!!!!!
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Want alle dingen zingen jou toe: op sommige momenten horen we dat alleen wat helderder dan op
andere – Rilke

https://www.jung-coach.com/waar-is-de-liefde/

