
Waarde
Waarde!,

 

Zou ik niet zó

20 zilverlingen verruilen

voor die ene,

ene gouden munt?

 

Zou ik niet alles, wat

ik bezit in deze wereld

verruilen voor één,

echte omhelzing

van en met Jou?;

één kus.

 

Het ene is van waarde,

het andere niet.

 

Uit onwetendheid dient ge

schaduw , niet werkelijkheid.
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Rumi, Masnevi, dl2, blz 96: Uit onwetendheid zie je de schaduw als de persoon, daarom hecht je geen

https://www.jung-coach.com/waarde/


waarde aan de echte persoon.

 


