
Waardig
Waardig

Duizenden malen ben ik gevlucht en zal nog vluchten,

Gevlucht in ijle leegte, in losse idealen, in een ander;

Dit is de weg weg, steeds minder, minder.

 

Kruipend,  sluipend, kreunend, kom ik terug;

Elke beproeving een  schat behoudende.

Elke dag een kleine stap;

Kom ik toch dichterbij, bij:

Dansen en springen van die vreugde,

Duizenden kostbaarheden omhangen,

Meer en meer en meer.

 

Ik vrees slechts één ding;

mijn lijden niet waardig te zijn,

 daardoor te vroeg te vertrekken.
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