Waarom?

Je vraagt me waarom deze weg?
Het is geen pad van luxe en praal;
het is eerder de stilte en het niets.

Alles wat je hebt of bent is haar prijs;
al je pijn en ellende ooit vergaard,;
alles wat je nooit meer wenste.
Met iedere stap krijg je kusjes;
zoveel liefde uit grenzeloze bron;
Met ieder inkeer, meer leven.
Als je van het leven houdt,
laat je niet af lijden
en ga nu op weg.

Haar echte inhoud is
alles wat je ooit was en wenste.

Tussen die hel en hemel ben jij,

je looprichting bepaalt alles;
ga je ervan af, of naar toe.
Vraag niet naar haar einde,
als je nog niet bent begonnen;
ga op weg; wat is je eerste stap?
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