Was sich liebt..

Liefdevol in mijn nek gegrepen
een moederkind reddende van gevaar.
Gewaar nu die zachte aanwezigheid,
die liefde die moeder,

het kind in gestolde schrik

de nek vastgehouden,

om ooit in het nest

eens weer los te laten.

Bij groot gevaar, grote schrik,

groot kinderlijk onbegrijpen.

Gewaar nu die zachte aanwezigheid,
onder grootste nekkramp,

alleen louter liefde.

die liefde, die moeder,

ooit eens gered?
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