Water en lucht

Tussen lucht en water,
Mijn boot steeds kleiner.
Van oceaanstomer

Tot zeilboot

Nu roeiboot,

straks misschien notedop.

Niet meer vissen
Naar die ene vis.
Van walvis,

Tot haring,

Sprot of plankton.

Eens zwem ik
En duik onder,
Word druppel
In die grote zee.
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