Weetutniet

Steeds minder
begrijp ik iets.
Steeds minder
begrijp ik niets.
Alles watikweet,
alleen aangeleerd.
Kennis?

Dat watikken
bevalt me niet.
Het glas is
driekwartleeg.

Weetutwel
Utisniet dat

wat ieder echoed
Utiserwel

maar in stilte

In ut wakkerwonder
van de morgen.
In de stilte

van de midnacht.
In onbewaakt
moment inut bos.
Het glas is

kwartvol.


https://www.jung-coach.com/weetniet/

