
Welkom
Welkom,
Welkom mn lief,
Met alles wat je bent.

Ja je bent bang
en hebt hartepijn.
Jou wil ik dragen

Aan armen opgehangen, aan voeten genagelt
In zij doorspiest, in nek gewurgt en onthoofd.
JOU wil ik dragen,

Rust bij me, ik zal dragen.
Zonder reserve, -voorbehoud
Jou wil ik dragen

Ik zal zijn,
Jouw houvast
en kruis,
jou ontvangen.
Leg je neder
aan mij en in mij

Teder en zacht,
Kom liefste,
Laat los
Hang aan mij
Leg je neder,
Weest bij mij

Laat mij niet alleen,
Laat me niet eenzaam,
Ik zal er zijn,
weest niet alleen,
Welkom mn lief
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