Werkelijkheid, werk-lijk-heid

De mijne of de jouwe,
de mijne ken ik wel.

de jouwe niet.

De jouwe is wat ik niet ken,
misschien wat ooit gekend is,
daarom kies ik de jouwe

en ben ik van jou.

Mijn eigen ik is kil,

jij moet wel warm zijn,
anders bestaat geen kil,
daarom kies ik voor jou

en ben ik van jou.

Dat werken levert zo niets op,
dit alleen een gevoed lijk,
dat andere te voeden,

dit is het werk.

Daaraan mij toe te wijden,
daarmee toe te vertrouwen,
daarin werkelijk te worden

en daarmee te mogen zijn.

Gewijd te worden of

eerst je toe te wijden,

vanuit de volle vrijheid

en dan hierin te zijn20080504


https://www.jung-coach.com/werkelijkheid/

