Zelf

Als met een zaklamp

In het donker,

Zoek ik mijzelf.

Dat wat oplicht,
Spiegelt mijn licht.

Het licht zelf

Is niet te zien.
Schijnend in de nacht
Zie ik niets,

Toch weet ik

Dat alles is.

Ik ben koude nacht

En de zomerdag.

Ik ben de sterren overdag
En de zon ?snachts.

In en door alles

Ben ik kenbaar.

Maar zien of vasthouden
Zal )ij mij nooit,
werkzaamheid als zon,
volgzaamheid als maan,
kenbaarheid als kus,
kus van je geliefde.
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