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Ik ben een zelfmoordenaar,
mijn zelf zover mogelijk uitgewist.
Ik zit er niet goed in,
niet het zelf te wissen,
maar juist dit Ego ik
Dit is het zelfde,
maar net ernaast.

Alles weggeduwd onder deze pet,
waarom dan toch zoveel moeite,
gewoon om ernaast te zitten,
hierdoor echt te kennen.

Ik ben een echt levenstype,
mijn leven zoveel mogelijk uitgewist.
Ik zit er goed midden in,
niet dit leven te wissen,
maar juist dit niet kennen.
Dit is het zelfde,
maar net ernaast.

Alles gewoon toe te laten,
zonder enige moeite,
om hier midden in
hierdoor echt te kennen.

Ik zit er gewoon vaak naast,
midden in voel je niets,
en is stom stilstand enig kennen,
dit is een stil en stom antwoord,
daarmee toestaan ernaast te zitten,
is de hoogste ervaringskennis.

Kenning van leven
door overleven
en te doorleven,
er door heen,
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levenstype dus…
maar net ernaast.


