Zie mij

Help mij mij te zien,

Zie mij voor wie ik ben
En spiegel mij terug
Opdat jij weet wie ik ben

Mijn eigen lachspiegel
Vervormt alles grotesk.
Help mij mij te zien

In jouw liefdes gezicht.

Help mij met de krassen,
Buig mij uit de deuken.
Poets mij mooi,

Zodat ik voor jou

Mag zijn wie jij zoekt.

Spiegel aan spiegel,

Schoonheid aan schoonheid,

Weerkaatsing van liefde

Op zoek naar zichzelf.

Ik zie, ik zie,

Wat jij niet ziet.

Jij ziet, jij ziet,

Wat ik niet zie

Ach... jij en ik,

In lachende spiegeling

glorierijk verbonden.
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