
Zoete kom
Lieve Schat,

Mensen zijn net granaatappels:
door de harde schil tussen de barsten,
zie je toch de rijpe vrucht
Zo is het ook met wat jij schrijft.
Het is niet moeilijk schoonheid
te vinden in je!! grappig he zo uit een
paar regels elke keer!!
De ene zwerver met hart herkend de ander!!!
Kennelijk bestaan afstanden in
tijd, ruimte en taal niet.
Waarom dat is weet ik niet.
Zegt ook wel iets over mij.
Daarom dus het volgende.
Voor jou……

Ach, kom zoete kom!

Ook al ben je duizend keer bedrogen
Ach, kom zoete kom!
onder vele namen heb je geleefd
waar is nu je echte naam
laat me je ook verleiden,
niet zoals jij weggeleid bent,
maar zacht roepend, fluisterend……
….jouw echte naam.
Ook al ben je duizend keer bedrogen,
Liefde vraagt niet waarom,
het kan zo van een afstand komen,
Ook al ben je dat vergeten,
ver weg van mij die je roept.
Ach, kom zoete kom!
Het leven is te kort
om nog langer te dwalen.
Waarom ben je zo ver van huis?
Wil je nog wel thuis komen?
Ach, kom zoeteke kom!
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