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Gewoon om niets
In niets,
Verlaten en verloren,
Regen op achtergrond,
sneeuw op ?t hart,
schreeuw in ?t hart.

Te schrijven dan maar,
Gewoon dat wat is,
Het is niets en niemendal,
Van geen enkele waarde,
Net als ik, verloren,
Verloren aan mijzelf,
Verloren om mijzelf,
Verloren hier en daar,
Nu en toen.

Gewoon om niets,
In niets te zijn,
Niets te zijn.
Niets te kunnen,
Niets te weten,

Ik ben van geen waarde,
Zonder waarde voor jou,
Ik ben van geen waarde,
Zonder waarde van mij.

Verloren, verlooren, veerloren,
verboren, ontboren,
het maakt niet uit.
Hoe ook wend en keer,
Er is niets, niets meer.
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