
Zwarte liefde
Zwarte liefde

De slaaf verkoopt zichzelf uit zwarte liefde,
diegene die het mogelijk maakt is de koning.
De hoer verkoopt zich uit zwarte liefde,
diegene die het mogelijk maakt is haar geliefde.
De krijger die immer strijd uit zwarte liefde,
die gene die het mogelijk maakt dander.

De slang die bijt is liefde niet gekend,
diegene die zich binnen heeft laten bijten is dander.
De moordenaar die daarbuiten moord,
is binnen die liefdevol ontzielde.

Alles is in liefde altijd daaronder,
anders was dat bereik niet zo groot.
De grootste kwetsuren zijn in liefde,
zwart buiten, wit binnen.
Wit buiten, zwart binnen.
Als de liefde wordt gezien in dat,
dan komt alles weer terug.
Welke bril wil je?
Keer die weer om.

Zoek je liefde,
wees dan liefde.
Zoek je je geliefde,
wees er dan een.
Dat ben je altijd al,
diep daarbinnen.

Dezelfden trekken aan,
dan dubbel sterk.
Gelijken stoten af,
dan dubbel sterk.

Kom zwarten,
Kom dolenden,
kom ongekenden,
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kom maar gewoon,
je liefde wordt gezien,
je echte naam gekend.
Zwart/wit = wit/zwart
…

Witte liefde


